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Zo klonk het lied van de befaamde zanger en Odysseus werd door emotie
overmand. Uit zijn ogen welden tranen op die zijn wangen vochtig maakten,
net zoals bij een vrouw die haar geliefde echtgenoot in de armen neemt en
beweent. Hij sneuvelde voor volk en vaderland, omdat hij de stad en haar
bewoners het verschrikkelijke moment wou besparen. Ze ziet hem stuiptrekkend
sterven, klampt zich aan hem vast en maakt luid misbaar. Achter haar port de
vijand haar in de rug en de schouders met zijn speer en dwingt haar tot slavernij
om haar aan zware beproeving en ontbering te onderwerpen. Hartverscheurend
verdriet doet een vale kleur op haar wangen verschijnen. Zo liet ook Odysseus
vol droefheid zijn tranen van onder zijn wenkbrauwen de vrije loop. Niemand
van de andere gasten merkte dat hij huilde maar enkel Alkinoös, die naast hem
zat, keek begripvol toen hij zijn verdriet gewaar werd. Hij hoorde hem diep
zuchten. Zonder aarzelen sprak hij tot de Faiaken die erg gesteld zijn op roeien:
“Luister naar mij, jullie, aanvoerders en leiders van de Faiaken. Laat Demodokos
dadelijk ophouden op zijn helder klinkende citer te tokkelen. Zeker niet iedereen
wordt vrolijk van zijn lied. Sinds wij dineerden en de goddelijke zanger zijn
verhaal liet opklinken, hield onze gastvriend geen ogenblik meer op met
wanhopig klagen. Blijkbaar heeft intens verdriet zich in zijn hart genesteld.”
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Xander Van Strijthem uit het eerste jaar liet zijn fantasie de vrije loop met kernwoorden:

op
verhaal,

voor

gebeurt wel eens dat leerlingen tijdens een uurtje studie ‘niets’ om handen hebben en dus de verveling toeslaat. Meneer
Saeys, dinsdag, wou hier wat op vinden. Zo laat hij enkele leerlingen een kort verhaaltje schrijven.

Achteraf kiest
hij het

maar een fantasierijk verhaal met vier kernwoorden die meneer Saeys ter plekke verzint.
hem meest fantasievol en origineelste verhaaltje uit ter publicatie

Hij was ontsnapt en vloog over zee. Maar hij kwam te dicht bij het water zodat een haai hem opat. Niemand die
weet wat er met de ketting is gebeurd.

Hij was mega blij, maar wist niet goed waarheen hij vloog. Na een dag vliegen, zag hij opeens drie arenden achter
zich. Ze wouden de ketting! Maurice vluchtte en in zijn haast werd hij bijna gegrepen door een helikopter. Hij kon
hem net ontwijken, maar een van de arenden niet. Toch moest hij zich nog verstoppen voor de beide andere.
Beneden zich zag hij een dorp dat carnaval vierde. Hij vloog ernaartoe en vermomde zich als een professor. De
arenden zochten hem, maar vonden hem niet. Zo kon Maurice even later onopgemerkt wegvliegen.

Mijn gek verhaal.

maar hij durfde niet.
Er was eens een ooievaar, Maurice genaamd, die graag eens op avontuur wou,

Op een avond, toen hij lag te slapen, hoorde hij plots iemand: hij zag een
andere ooievaar met een gouden ketting rond de hals naar zich toevliegen.
Maurice zag dat hij aan het bloeden was en wou hem helpen, maar helaas … het was te laat. De ooievaar met de
ketting zei, vlak voor hij stierf, ‘Neem deze ketting en vlucht!’ Maurice keek hem verbaasd aan, maar deed wat
hem was opgedragen. Eindelijk was het zover; zijn allereerste avontuur! Op de ketting stond dat hij naar het
oosten moest vliegen.
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Het Vrij CLB Aalst is open tot 14 juli en terug vanaf 16 au-

gustus van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. 

Uit ervaring weten we dat het in de eerste dagen van juli 

behoorlijk druk kan zijn met vragen ivm studiekeuze. 

Wenst u hierover met ons een gesprek in de eerste dagen 

van juli dan vragen we u op voorhand een afspraak te 

maken. 

U kan deze afspraak vanaf vrijdag 30 juni maken via deze 

link:   https://forms.office.com/e/ba21WNkkhU  

of eventueel telefonisch op ons algemeen nummer 

053/78 85 10 

U kan langs deze weg aangeven op welke moment(en) u 

een contact wenst. Wij plannen dan een afspraak in met 

één van onze medewerkers. Vervolgens laten we u per mail 

het concrete tijdstip weten. 

Ook voor de andere dagen in juli en augustus is het wen-

selijk om op voorhand een afspraak te maken op ons alge-

meen nummer 053/78 85 10. 

Tot slot willen we uw aandacht vestigen op 

www.onderwijskiezer.be (en in het bijzonder de belangstel-

lingsproeven) waar u zelf mogelijks al antwoorden vindt op 

uw vragen. Tijdens de hele zomervakantie kan u trouwens 

voor algemene informatieve vragen  ivm de studiekeuze 

ook op deze site terecht. 

Tevens kan u tot 14 juli en vanaf 16 augustus ook op de 

algemene www.clbchat.be terecht. 

CLB Aalst contacteren tijdens de zomervakantie? 

De school contacteren tijdens de zomervakantie? 

 

Tijdens de zomervakantie is de school bereikbaar op  

maandag tot vrijdag:   van 9.00 u tot 16.30 u 
zaterdag 9 juli en 28 augustus:  van 9.00 u tot 12.30 u 

De school is toegankelijk via de deur aan de blauwe koepel,            

naast de parking. 

Het secretariaat is eveneens bereikbaar via het algemeen nummer 

053/72.93.40  

en via mail: info@svi-gijzegem.be  

 

DE SCHOOL IS GESLOTEN  

van 10 juli tot en met 15 augustus 

https://forms.office.com/e/ba21WNkkhU
http://www.onderwijskiezer.be
http://www.clbchat.be
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